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Dag 1 
 
We vertrokken rond twee uur met Rob, Albert en Meinte in de Tendens bus 
naar vakantiepark ''De Schatberg" in Noord-Limburg.  
 
Henno, Arthur, Ridvan en Jan werden met eigen vervoer naar het park 
gebracht. Het was een hele drukte, koffers op de kamers en uitpakken, 
wennen aan elkaar, maar uiteindelijk kwam de rust erin. 
 
Tijdens een lekker kopje koffie hebben we leuk kennis gemaakt met elkaar 
en plannen voor de volgende dag gemaakt. Daarna zijn we op het park naar 
de snackbar geweest en genoten van een patatje met een snack en een 
ijsje na. 
 

        
 

Heerlijk voldaan gingen we terug naar het huisje en hebben nog even een 
avondwandeling gemaakt. 
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Dag 2  

 

Vanochtend hebben we lekker uitgeslapen, zo 
rond 7:30u werd iedereen zo'n beetje wakker. 
Even lekker opfrissen of douchen en daarna 
genoten we van een heerlijk ontbijt waar ook 
een eitje bij hoort natuurlijk, er werd flink 
gegeten. 
 

Met elkaar hebben we de tafel opgeruimd en 
maakten we ons klaar om naar het centrum 
van Sevenum te gaan, kaarten kopen en nog 
andere leuke dingen.  
 

Henno zijn tandenborstel zat niet in de tas, dus 
op naar het Kruidvat, waar hij een 
tandenborstel kocht, nu kan Henno weer tandenpoetsen. 
 

Arthur wilde bij de Action wat kopen, hij zocht een mooie roze pluchen 
octopus uit. 
 

Ridvan kocht een tekenboek en stiften en een zak lekkere spekjes. 
 

Meinte kocht wat biertjes met een mooi glas er gratis bij voor zijn zwager. 
 

En dan hadden 
we nog een 
welkomstgebakje 
verdiend met 
lekkere koffie. 
Omdat we in 
Limburg zijn hoort 
daar Limburgse 
vlaai bij met 
slagroom.  
Genoten hebben 
we hiervan! 
 

Op naar huis waar we gingen relaxen omdat het zo warm was, en de 
kaarten moesten geschreven worden, deze kwamen die middag in de 
brievenbus, Ridvan is mee geweest in de bus om ze op de post te doen.  
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Dag 3  
 

Vanochtend hebben we wederom heerlijk 
ontbeten: 'zien eten doet eten', nou dat zeker!  
 
Na het ontbijt gingen wij naar Maasduinen, 
een prachtig natuurgebied met een bos en 
een meertje. We hebben een wandeling 
gemaakt; over het water vlogen veel Libellen. 
Een mooi gezicht was dat. Het was vandaag 
ook schitterend weer, niet te warm. 
 
We hebben daar een drankje genomen met 
een bitterbal, daarna gingen we weer naar 
het huisje, we aten buiten heerlijk van een 
broodje knakworst.  

 

We hadden een bal 
gekocht en dat was pret.  
 
Meinte & Albert, vonden 
heel hoog schoppen met 
de bal was het leukst! Bij 
de buren in de tuin, en in 
de bomen, wat hadden 
ze een lol! Arthur en 
Henno keken genietend 
toe.  

 
Jan zat lekker op de bank van de rust te 
genieten met de tv aan.  
 
Moe maar voldaan gingen we buiten eten, toch 
nog even gevoetbald. 
 
Heerlijk actief! 
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Dag 4 
 

Vanochtend hadden we weer een lekker ontbijtje met aardbeien. 
 
We gingen vandaag naar de kamelen boerderij, ze 
hadden daar wel 100 kamelen. We mochten in de 
stallen kijken en buiten stonden ook veel kamelen, 
ook een kamelenmama met een kleintje van een 
week oud. Andere kleine kamelen kwamen naar 
ons toe, we konden ze aaien. 
 
Jan had hele verhalen tegen de kameeltjes en wilde 
de volgende dag wel weer terugkomen.  
 
We kregen voer mee wat we mochten geven, en 
dat vonden ze heerlijk. 
 
We hebben een tijdje gezeten en genoten van de 
dieren. Henno was een beetje bang, maar heeft 
toch doorgezet en stond ook in de stallen bij de kamelen. 
 
Toen we thuiskwamen hebben Arthur, Albert en Rob gezwommen in het 
zwembad hier in het park. 
 
Op de terugweg hebben we pizza`s gehaald en thuis in de oven gedaan 
Wat is er weer gesmuld! 
 

 
 

Lekker uitbuiken en later op de avond gezellig naar muziek geluisterd en 
meegezongen, moe maar voldaan op bed.  
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Bij de kamelen 
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Dag 5 
 
Wakker en fris zaten we weer aan het ontbijt, vandaag genoten van een 
gebakken eitje op het brood, heerlijk! De broodmandjes waren weer gauw 
leeg. 
 
Morgenavond gaan we bingo spelen maar niet zonder prijsjes. Aagje ging 
naar de Action om prijsjes te halen en boodschappen. Op de terugreis 
stonden we allemaal te wachten bij de ingang van het park, dit was een hele 

leuke verassing! We gingen mee in de bus weer 
naar huis. 
 

Broodjes werden  
gesmeerd om mee te  
nemen naar Roermond  
waar we met een kleine  
rondvaartboot gingen  
varen over de Maas,  
het was wat bewolkt  
maar het was heel leuk.  
We zijn nog even door  
de stad gelopen toen  
weer naar huis.  
 

Vanavond gingen we  
uit eten, wat was dat  
lekker, iedereen smulde. 
 

Onder het eten even een poultje gemaakt met 
uitslagen voor de voetbalwedstrijd Nederland – Duitsland, bijna iedereen 
ging kijken. Ridvan zat aan tafel te schrijven en te kleuren, het was een 
gezellig sfeertje. 
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Dag 6 
 

Vanochtend weer gestart met een goed ontbijt, eitje 
er weer bij. Na het ontbijt even aan het wandelen 
geweest door het park, een rustige ochtend gehad. 
We aten tussen de middag broodjes met 
tomatensoep en kippensoep.  
 

We maakten ons klaar voor een reisje naar 
Duitsland, Straelen heet het dorp. Het was een 
gezellig dorpje met een leuk winkelcentrum, ook 
hebben we een Roomse kerk bezocht, deze had 
prachtige ramen en mooie beelden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In een Duits Café hebben we een drankje genomen, daarna nog wat rond-
gewandeld en gewinkeld. We hebben gegeten bij een Pizzeria; er werd 
Lasagne, Spaghetti en Pizza's gegeten, heerlijk was het! 
 

Bij terugkomst kwam Ridvan erachter dat hij  
zijn pet vergeten was, Aagje heeft  
met Ridvan de pet  
opgehaald, dus weer  
terug naar Duitsland.  
 

Vanavond zouden we de  
bingo doen maar helaas  
zaten er geen kaarten  
genoeg in dus doen we dat  
morgen.   
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Dag 7  

 
Vanochtend waren we allemaal enthousiast want we 
gingen naar Toverland, een prachtig pretpark 1,5 km 
vanaf het park. 
 

We hebben onze ogen uitgekeken: achtbanen, 
zweefmolens, watervallen en nog veel meer. 
➢ Op You Tube kun je een filmpje bekijken wat 

er allemaal te doen is op het park.  
Zoek op: Toverland in Sevenum.  

 

Heel leuk! 
 

Om 10:30u waren we er. We hebben er ook heerlijk 
geluncht. 
 

Leuke rondritjes gemaakt in mooie autootjes, wat 
een plezier! Henno, Ridvan en Albert gingen in de 
zweefmolen en Arthur, Albert, Henno en Rob ook 
nog in een draaimolen met prachtig beschilderde 
paarden. Meinte en Jan hebben genoten van wat er 
allemaal om hen heen gebeurde, ze hoefden nergens in. 
 

Tot 15.00 uur zijn we 
gebleven, moe maar 
voldaan gingen we weer 
naar huis, we hadden 
allemaal zin in een bakkie 
koffie en thee Arthur viel al 
gauw in slaap op de bank, 
Rob en Albert hebben nog 
gezwommen.  
 

Vanavond hebben we  
               pannenkoeken gegeten en  
               daarna zijn de koffers  
               ingepakt, maar wat gister 
               niet kon, gingen we  
               vanavond nog wel doen.  
               Bingo! Met prijsjes, dat  
               was heel gezellig op de  
               laatste avond! 



 

10 
 

 

Dag 8 
 
Iedereen vond het jammer dat de vakantie afgelopen was, het was een 
prachtige week! Ieder had zijn plekje wel gevonden wat gewoontes aanging. 
Iedereen heeft het leuk gehad! 
 
Om beurten naast de chauffeur zitten in de bus was ook heel leuk. Lekker 
uit eten geweest, gezellig zitten s‘avonds met een drankje en een hapje. 
In de ochtend lekker ontspannen, ‘’geen haast maar rustig aan’’ was ons 
motto. Iedereen voelde zich op zijn gemak en dat is het allerbelangrijkst! 
 
We moesten om 10:00u uit het huisje zijn, dus ontbijten en alles opruimen. 
Ridvan en Jan werden bij het huisje opgehaald en Arthur, Henno, Rob, 
Meinte en Albert gingen met ons in de bus naar Arnhem, waar zij opgehaald 
worden.  
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Foto’s 
 

Hierbij nog even een aantal foto’s die ook nog gemaakt zijn. 
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